
Nederlands kampioen!

Door: Eddy Sibbing

De zomer van 1980 werd een echte schaakzomer voor mij. Met de Tilburgse clubgenoten (van
De Wolstad) van mijn broer Sjaak ging ik mee naar het schaaktoernooi van Bagneux, een
voorstad van Parijs. Als “broekie” van de groep belandde ik reeds op eerste avond in het
Parijse nachtleven en moest al naar een paar dagen naar huis bellen om geld over te laten
maken, want het hele budget was er al doorheen. Met 5½ uit 9 scoorde ik goed, maar in een
toernooi met bijna 300 deelnemers was dat slechts goed voor een gedeelde 52e plaats. Met
dezelfde groep gingen we door naar het open kampioenschap van Gent, toen nog een relatief
klein toernooi (nog geen 100 deelnemers) met voornamelijk Belgen. Ondanks de zware
omstandigheden, twee rondes op een dag en de rest van tijd genieten van de Gentse Feesten,
was het resultaat prima: 4½ uit 7. Samen met Willem Hajenius, onze BSG-Belg uit die tijd,
eindigde ik op een gedeelde 19e plaats, terwijl de Nederlandse jeugdkampioen Rudy Douven
het toernooi won. De zomer werd besloten met het open Nederlands Kampioenschap in
Dieren en het Goois kampioenschap.

Na de zomer startte het seizoen van BSG weer en als 19-jarige trad ik als algemeen lid toe tot
het bestuur. Opvallend detail: op de ALV van 30 september waren maar liefst 72 leden
aanwezig, heel wat meer dan we tegenwoordig op de ALV’s zien. Daarnaast was ik
“soloredacteur” van Kontakt geworden, doordat mijn broers Ton en Harry waren gestopt als
redacteur. Gelukkig schakelden we over van het tijdrovende stencilen naar offset, zodat het
maken van Kontakt veel minder tijd kostte. Het was ook het begin van enkele jaren Kontakt
op a4-formaat en door de mogelijkheid om foto’s en diagrammen te plaatsen tevens een
impuls voor een veel aantrekkelijker clubblad. Last but not least: mijn broer Ton schreef
vanaf nu vele jaren zeer vermakelijke artikelen voor Kontakt, die ooit nog eens zijn gebundeld
door Willem Hajenius.

Het eerste seizoen in de allerhoogste groep van BSG was zwaar. Tegen de ervaren BSG-
toppers bleek het onvoldoende om voornamelijk op mijn tactische kwaliteiten te vertrouwen.
De ervaring, openings-, middenspel- en eindspelkennis van de BSG-toppers was van een veel
hoger niveau dan ik tot nu toe had meegemaakt. De eerste partij van het seizoen speelde ik
tegen Henk van der Poel en na enkele zetten (1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2) was ik al uit mijn
theorie. Naïef speelde ik 3…,g6 om na 4.d4 te beseffen dat ik in de Siciliaanse Draak terecht
was gekomen, een opening waar ik vrijwel niets vanaf wist. Henk was op bekend terrein en na
slechts 17 zetten trapte ik al in een standaardvalletje in deze opening.

Henk van der Poel – Eddy Sibbing

17.Dd5+ 1-0
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Samen met Henk van der Poel tijdens het Pleinfestival van het Max Euwe Centrum in 2011.
Al bijna 40 jaar strijden we jaarlijks tegen elkaar in de diverse BSG-kampioenschappen.

De prestaties in groep 1 en extern in BSG-II waren rond de 50%, maar ik wist intern wel
psychologisch een nieuwe elo-barrière (2200) te slechten door van Theo Slisser te winnen.
Theo had toen een elo van 2233 en behoorde daarmee tot de top 60 van Nederland.

Theo Slisser – Eddy Sibbing

1.d4 g6 2.c4 d6 3.g3 Lg7 4.Lg2 Pf6 (De enige keer in mijn leven dat ik met zwart Konings-
Indisch heb gespeeld) 5.Pc3 0-0 6.e4 Pc6 7.Pge2 e5 8.d5 Pd4 9.0-0 Pxe2+ 10.Dxe2 Ph5 (Dit
bleek achter af een TN [= Theoretisch Nieuwtje] te zijn) 11.Le3 b6 12.b4 f5 13.exf5 Lxf5
14.Tac1 (Na 14.g4? Pf4 15.Lxf4 exf4 hangt Pc3) 14....,Dd7 15.c5 Lh3 16.Tfd1 Lxg2
17.Kxg2 Tae8 18.Pe4

18...,Pf4+ 19.Lxf4 exf4 20.f3 fxg3 21.hxg3 Lh6 22.Tc2
Tf5 23.Dd3 Tef8 24.Tf2 Th5 25.Th1 Txh1 26.Kxh1 Df5
27.cxd6 cxd6 28.Kg2 Lg7 29.Tc2 g5 30.Tc7 30...,a5
31.bxa5 bxa5 32.g4 (In tijdnood verzwakt Theo zijn
stelling) 32...,Df4 33.Ta7 (33.Pg3 was beter) 33...,Tb8
34.Dc2 Le5 (Natuurlijk niet 34...,Tb2?? 35.Txg7+!)
35.Pf2 Dh2+ 36.Kf1 Lg3 (36…,Ld4 was direct winnend)
37.Tb7 Te8
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38.Tb3? (In zijn laatste minuut maakt Theo een blunder.
Na 38.Db2! Dxf2+ 39.Dxf2 Lxf2 40.Kxf2 was er weinig
aan de hand geweest voor wit) 38...,Lxf2 39.Dxf2 Dh1+
40.Dg1 Te1+ 41.Kxe1 Dxg1+ 0-1

Veel succesvoller was ik in de jeugdtoernooien. Naast het Open Larens kampioenschap
(herfstvakantie), het Bussums Jeugdkampioenschap (kerstvakantie) won ik ook de Gooise
Paasweek (meivakantie).

Schoolteam Sint Vituscollege in 1981. Van links naar rechts: Ton van der Heijden, Eddy
Sibbing, Tom Officier, Douwe-Jan Veltheer en Frank Smeele (foto: Bussums Nieuwsblad)

Toch bleef dit seizoen vooral het seizoen van de successen van het Sint Vituscollege. Samen
met Ton van der Heijden, Tom Officier, Frank Smeele en Douwe-Jan Veltheer vormden we
een beresterk team. Met drie KNSB-spelers in de gelederen waren we de grote favoriet voor
de Nederlandse schoolschaaktitels.
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Ton, Tom en ik “genoten” maximaal van onze middelbare schooljaren (lees: we deden er een
of twee jaar langer over), hetgeen bij Ton thuis niet helemaal gewaardeerd werd. Zodoende
moest hij regelmatig verstek laten gaan bij deze schoolwedstrijden.

In november werden we in Ede overtuigend Nederlands kampioen snelschaken voor
scholenteams. Later die maand kwam echter een grote deceptie: in het Bussums
kampioenschap, tegen het Goois Lyceum en het Willem de Zwijgercollege, verloren we –
zonder Ton – van het Goois Lyceum en eindigden daardoor als tweede van Bussum. Omdat
alleen de winnaar zich plaatste voor het SGS-schoolschaakkampioenschap leek onze rol
uitgespeeld. Ik schreef de SGS een brief met het verzoek om alsnog mee te mogen doen.
Waarschijnlijk omdat er zich maar drie teams hadden aangemeld, mochten wij toch meedoen.
Wederom zonder Ton verloren we de eerste wedstrijd met 2-3 van het Gemeentelijk
Gymnasium uit Hilversum en leken onze kansen definitief verkeken. Voor de tweede
wedstrijd wisten we Ton over te halen om mee te spelen en wonnen we met maar liefst 4½-½
van De Werkplaats uit Bilthoven. Na een gelijk spel in de laatste ronde tegen het Goois
Lyceum, waarin we het eerste bord (“Ton van der Heijden” tegen Nick van der Lijn)
onbemand lieten, eindigden alle vier de teams op drie matchpunten. Omdat wij het hoogste
aantal bordpunten hadden, waren we SGS-schoolschaakkampioen!

Het Nederlands kampioenschap werd verspeeld volgens het afvalsysteem en daarin kwamen
we alleen in de halve finale in problemen. Tegen de kampioen van het schooljaar daarvoor,
het Pieter Groencollege uit Katwijk, speelden we gelijk. Doordat het laatste bord kwam te
vervallen plaatsten we ons voor de finale. Daarin waren we met 4½-½ te sterk voor het
Antoniuscollege uit Gouda en werden we Schoolschaakkampioen van Nederland! Als klap op
de vuurpijl deden we mee aan het Internationale School Schaak Ontmoeting in Venray.
Ondanks de deelname van Belgische, Duitse, Franse en Luxemburgse scholen ging de strijd
om de titel voornamelijk tussen Nederlandse scholen. Het viertal Ton, Eddy, Tom en Douwe-
Jan, die in een match de strijd om het 4e bord van Frank had gewonnen, wist ook deze titel te
veroveren. Een fantastisch slot van de middelbare schoolcarrière van Ton, Douwe-Jan en mij.

Tot slot wist ik in de befaamde “Nacht van
Kampen” de finale te halen. (Toentertijd waren
er diverse snelschaaktoernooien die de hele
nacht of zelfs 24 uur duurden!)

Na twee nullen scoorde ik 6 punten op rij, onder
andere tegen sterke spelers als Ludden,
Vanheste en Sutmuller. Daardoor kon ik bij
winst in de laatste ronde tegen koploper IM
Peter Scheeren het toernooi zelfs winnen! Dat
was echter te hoog gegrepen, maar de gedeelde
2e plaats (van de 163 deelnemers) was natuurlijk
niet verkeerd voor een “1700-speler”!

Internationaal Meester Peter Scheeren was een
maatje te groot tijdens de Nacht van Kampen in
1981. (foto: archief Max Euwe Centrum)

(wordt vervolgd)


